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he rOp e n d
In HerOpend, het vervolg van Kovaardij, bezoekt  

De Kovel voormalige abdijen van benedictijnen  

en cisterciënzers in de Lage Landen. De reporter  

van dienst gaat na wat er nog aan monastieke 

waarden herkenbaar is in en rond de herbestemde 

kloosters. Soms is de spirituele component  

verscholen en verloren in het landschap, soms  

is die zo verweven met het dagelijkse doen  

en laten van de ‘bruiklener’ maar zegt  

het de passant niets meer. Tot een  

opmerkzame geest een en  

ander heropent. 
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Reflecties bij herbestemde abdijsites in de Lage Landen

Hoe een godvergeten abdijsite  
een Vlaamse kluis werd

Prébenoît in het Franse departement Creuse

Harry van Royen

Zoals het ook bij de meeste middeleeuwse kluizenaars het geval was, trekt 
een eremiet vandaag zowel nieuwsgierigen, zoekenden als gelovigen en 
steunverleners aan. Zeker in een regio waar er nog nauwelijks diocesane 
priesters te bespeuren zijn, is een priester-eremiet een welgekomen spiritueel 
baken. Dat een trappist-kluizenaar in de restanten van een eeuwenoude 
cisterciënzerabdij gaat wonen, werken en bidden, zegt in ieder geval ook iets 
over de sterkte van de monastieke traditie. Het kan dus nog, en zelfs hele-
maal volgens de benedictijnse regel die hier overigens in voorziet. De moeite 
waard om er een HerOpend-Special aan te wij-
den, ook al ligt de abdijsite heel ver buiten de 
Nederlandstalige regio.

Prébenoît
Het dorpje Bétête ligt tussen het beekje Ruis-
seau du Cluzeau en de Petite Creuse, het rivier-
tje dat de grens vormt met buurgemeente 
Genouillac. Het ligt aan de noordelijke rand van 
de regio Limousin. Tot aan de hertekening van 
de grenzen van de heerlijkheden uit het Ancien 
Régime in 1790 lag het op de grens van het 
graafschap Marche en het hertogdom Berry. 
Conform de politiek van het revolutionaire 
Frankrijk werden ook deze adellijke domeinen 
opgesplitst in de huidige departementen Creuse 
en Haute Vienne (het oude Marche) en Cher en 
Indre (het voormalige Berry).

Etappe 26:  
Een nieuw religieus trefpunt  
in een vredige, Franse vallei

De verlaten en grotendeels bouwvallige cister-
ciënzer abdijsite van Prébenoît in het Franse 
dorpje Bétête (departement Creuse) kreeg de 
laatste jaren een nieuwe impuls door de intrek 
van een trappist uit Westmalle. Broeder Guerric 
Aerden ocso nam in mei 2022 een deel van de 
site in gebruik om er als kluizenaar te leven. Dat 
zorgde voor enige beroering die achteraf geheel 
onterecht bleek te zijn.
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Het in de 17de eeuw met oude stenen heropgebouwde klooster van Prébenoît. © foto’s: Emilie Cazal.

In 1140 werd bij de samenvloeiing van beide waterlopen een abdij gesticht. 
De start was mogelijk gemaakt door schenkingen van de heren van Nouzerin-
nes, Malval, Déols en door Hélie Adémar, familie van de burggraven de Brosse. 
Opmerkelijk is dat bij de schenking van gronden in Moisse (Massa) de lijfeige-
nen niet mee werden overgedragen aan de abdij. 

Daarmee was de op die locatie gevestigde kluis uitgegroeid tot een monas-
tieke locatie. De aanwezige eremieten werden al omstreeks 1120 door Gerard 
van Sales verbonden aan de abdij van Dalon. De kluizenaars zouden versterkt 
geweest kunnen zijn door monniken van Chatreix, een dochterabdij van Dalon 
nabij Saint-Julien-Le Petit (Haute-Vienne) die omstreeks 1138 ophield te 
bestaan.1 Getrainde monniken integreren in een groeiende kluizenaarsgemeen-
schap was essentieel om er een goed functionerende abdijstructuur van te 
kunnen maken.

De abdijnaam Pratum Benedictum2 of Prébenoît verwijst naar de ‘geze-
gende meersen’ of ‘pre beni’ rondom de abdij: een onmiskenbaar teken van 
een florerende landbouwexploitatie. Het waterrijk valleigebied maakte dat de 
abdij spoedig acht watermolens in bezit had: een gegeerde inkomstenbron die 
deels vanuit zeven uithoven werd beheerd. In het nabije dorp La Châtre had 
de abdij naast twee watermolens ook een hoeve met wijnpers om de oogst van 
hun wijngaard direct te kunnen verwerken. In Limoges werd later een stadshof 
aangekocht, dat door alle cisterciënzerabdijen uit de Limousin kon worden 
gebruikt.

Kluizenaarsparadijs
Een monnik die kluizenaar wordt, is geen unicum. De stichter van de cister-
ciënzerabdij van Boudelo, Boudewijn van Boekel, was een benedictijn die het 
abdijleven in Gent inruilde voor een kluis in de bossen nabij Stekene. Bezoe-
kers uit enkele naburige ontginningsdorpen zorgden voor eten en drank in ruil 
voor spirituele steun. Sommigen kwamen heel dicht bij de kluizenaar wonen. 
Ook aan de Vlaamse kust nabij Veurne was het een benedictijn, Ligerius 
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genaamd, die als kluizenaar een gemeenschap rond zich verzamelde in de 
streek van Koksijde. In beide gevallen zorgde grafelijke steun ervoor dat de 
kluizenaarsgemeenschap kon uitgroeien tot een abdij die lid werd van de 
monastieke hervormingsorde bij uitstek: het 12de-eeuwse Cîteaux. De eerste 
abdij werd de dochter van Cambron, de tweede hing af van Clairvaux.

Vooral in wat we nu als Frankrijk kennen was leven als kluizenaar een veel 
voorkomende religieuze levenswijze. Niet alleen Robert van Molesmes zocht 
er een nieuwe monastieke invulling, ook Gerard van Salles ondernam als 
eeuwige zoeker een geslaagde poging in die richting. Laatstgenoemde had zijn 
sporen al verdiend als prediker in de streek van Bergerac en Cadouin. Hij 
startte als regulier augustijnerkanunnik, koos voor een kluizenaarsbestaan en 
kreeg contact kreeg met Robert d’Arbrissel, een andere eremiet-prediker. 
Robert droeg in 1115 zijn bezittingen in het bos van Cadouin over aan Gerard 
die in Val-Seguin ook volgelingen had. Salvetat ging ook over van Robert naar 
Gerard. Uiteindelijk ontstonden vijftien stichtingen. In 1117 startte de omvor-
ming van het losse kluizenaarsleven naar een monastieke structuur met de 
Regel van Benedictus en de statuten van Cîteaux als leidraad. De bisschop van 
Toulouse was een voorstander van die omvorming.3

Filiatie Pontigny
Maar terug naar Prénenoît. De abdij floreerde verder nadat de moederabdij van 
Dalon met zes dochters in 1162 toetrad tot de Orde van Cîteaux. Dat gebeurde 
via de filiatie van Pontigny. Naast Prébenoît waren dat onder andere Bonlieu, 
le Palais-Notre-Dame, Aubignac en Beuil. 

De abdij van Dalon was in 1114 als kluizenarij gesticht door de edelman 
Géraud (of Gerard) de Salles († 1120) en kon als halteplaats op de pelgrims-
route naar Compostella snel groeien en bijhuizen stichten. Grotere stichtin-
gen zoals Cadouin – mogelijk gemaakt door bemiddeling van Robert d’Abrissel 
– of Grandselve – waar Géraud de Salles een ontmoeting had met Bernardus 
van Clairvaux – zorgden echter voor interne spanningen. Er vormden zich 
afzonderlijke congregaties, die uiteindelijk allemaal bij Cîteaux terecht kwa-
men na het overlijden van abt Robert, maar niet allemaal binnen dezelfde 
filiatie.4 

Restanten van de abdijkerk en de wachttoren in Prébenoît. © foto’s: Harry van Royen.
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Bij Roberts dood in 1159 vroeg Dalon aan Pontigny om enkele monniken te 
sturen, die moesten helpen om zich volledig op de cisterciënzer leefregels toe 
te leggen. In 1162 werd Dalon opgenomen als derde dochter van Pontigny, 
direct met een set van vijf dochterabdijen. Nadien kwam er een nieuwe toe-
vloed aan schenkingen van de families de Nozerines, de Lognon, de Preuilly, 
de Déols en de Malval. Met deze incorporatie had Cîteaux een goede opstap 
in Aquitanië, wat voor Bernard van Clairvaux een goede zaak was, aangezien 
hij zowel de bisschoppen van die regio als de kluizenaarsgroepen wantrouwde.

Grafkerk
Adellijke dames en heren lieten zich, zeker als ze al sponsor waren, graag 
begraven binnen de muren van de abdij. In 1250 werd Marguerite, dame van 
Châtelus-Malvaleix, in de abdij van Prébenoît te ruste gelegd.5 De burggraven 
van Brosse, heren van Boussac, besloten eind 13de eeuw eveneens om van de 
abdijkerk van Pratum Benedictum de familiale grafkerk te maken. Roger de 
Brosse, gestorven in 1287, werd er begraven, samen met zijn echtgenote Mar-
guerite de Déols. Dankzij de link met de specifieke mozaïekvloer die in oude 
akten naar het graf verwees, vonden archeologen bij de opgravingen van 1993 
hun graf terug. 

Meerdere nakomelingen volgden hun voorbeeld, zoals Jean de Brosse, 
maarschalk de Boussac. Deze militair, die in 1433 stierf, behoorde tot het 

Een stukje abdijkerk: memento mori in steen. © foto: Harry van Royen.
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gezelschap van Jeanne d’Arc. Hij nam deel aan verschillende veldslagen tijdens 
de Honderdjarige Oorlog. Als maarschalk had hij een eigen troepenmacht 
samengesteld, die hem tot een financieel bankroet bracht. Dat gaf problemen 
na zijn begrafenis, omdat de schuldeisers dreigden hem in de abdij te laten 
ontgraven en in een niet gewijd graf te dumpen. Koning Karel VII gaf echter 
toestemming om een speciale belasting te heffen in de heerlijkheden Boussac, 
Huriel en Sainte-Sévère om de schulden te kunnen aflossen, zodat de grafrust 
van Jean de Brosse geëerbiedigd bleef en de monniken rustig verder konden 
bidden voor de zielenrust van hem en de overige families.

Militairen en commendataire abten
De afgelegen ligging van de abdij trok ook soldateska aan, ruw krijgsvolk dat 
er zijn rust- en foerageerplaats vond. Niet alleen de Honderdjarige Oorlog 
(1337-1453) bleek een lastige periode voor de monniken, ook de daaropvolgende 
Franse godsdienstoorlogen (1562-1598) waren niet optimaal voor het behoud 
van het patrimonium. De abdij werd tijdens de Honderdjarige Oorlog uitge-
bouwd als versterking door een walgracht rond het klooster te graven. Drie 
traveeën van het kerkschip moesten eraan geloven; ze werden vervangen door 
een gevelmuur en twee verdedigingstorens, een ronde en een veelhoekige. Bij 
de kerk werd eveneens een hoofdgebouw opgetrokken. De versterkingen kon-
den echter niet voorkomen dat in 1590 de Hugenoten de abdij innamen en de 
gebouwen zwaar beschadigden.6 De oorlogsschade kon pas in de jaren 1620 
hersteld worden dankzij de financiële middelen van een monnik. De walgracht 
bleef behouden en deed voortaan dienst als visvijver. Om de vijver beter te 
kunnen beheren voerden de monniken in de 18de eeuw bijkomende kanalisa-
tiewerken uit. Vanaf dan kon vers water worden aangevoerd; het droogleggen 
van de vijver was ook mogelijk. De walgracht werd na de Franse Revolutie 
deels gedempt en tijdens de opgravingscampagne van 2000 sneden de archeo-
logen enkele delen aan.

Het 17de-eeuwse reparatiewerk werd een eeuw later herhaald. In 1715 liet 
Jean de Sayves nieuwe herstellingswerken uitvoeren. Dom de Sayves kwam 
van La Ferté, had gedoctoreerd aan de Sorbonne en werd prior van Prébenoît. 
De toenmalige abt had duidelijk geen interesse in het onderhoud van zowel 
abdijkerk als kloosterpand en liet alles dus aan zijn prior over.7

De abdij was niet buitengewoon rijk, maar interessant genoeg om vanaf 
1563 tot 1791 toegewezen te worden aan commendataire abten. In de loop van 
die periode waren er zestien begunstigden die de abbatiale mensa toegewezen 
kregen. Daarvan waren er verschillende seculiere geestelijken die met min-
stens de helft van de jaarlijkse opbrengst van de abdij rustig hun stadsleven 
konden bekostigen. Dat was niet altijd gunstig voor de monniken in de abdij, 
noch voor de pastoors van de parochiekerken die van de abdij afhingen. Een 
deel van het geld voor het onderhoud van de pastoor en zijn kapelaan kwam 
via een dotatie via de hogere seculiere clerus, maar de abdij bleef wel verant-
woordelijk voor het onderhoud van de parochiekerk en de pastorie van Bétête. 
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De abt van Prébenoît had evenwel niet het benoemingsrecht van de dorpspas-
toors. Pastoor Gérouille ontving in 1791 enkele stukken uit de sacristie van de 
abdij in bewaring: een zilveren kruis, een klein wijwatervat, een zilveren 
mausoleum en een geëmailleerd kruis uit de 12de eeuw. 

Belangrijker voor pelgrims waren een reliekschrijn van Saint Eutrope, de 
eerste bisschop van Saintes en compagnon van Saint Denis, en een stukje 
kleding van Sint-Bernardus. Die werden uiteraard niet uit handen gegeven.

Ontmanteling en archeologisch onderzoek
In april 1791 verlieten twee monniken van Prébenoît hun abdij, en in 1793 sloot 
monnik Pierre de Gesne definitief de kloosterpoort. De nieuwe eigenaar was 
Henri Carbonnierer uit Boussac. Hij had de abdijsite en het omliggende terrein 
aangekocht voor 50.000 pond. Aangezien hij het totale bedrag niet kon beta-
len, werd de verkoop geannuleerd. Pas in 1811 kon Louis Gérouilhe de Beau-
vais de site aankopen. Ze werd een pachtboerderij. Enkel wat van de oude 

Een abdijvleugel van Prébenoît. © foto: Harry van Royen.

Een lapidarium ‘in rust’ en een brokstuk van een kapiteel. © foto’s: Harry van Royen.
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abdij bruikbaar was, genoot nog een onderhoudbeurt. Zoals op zoveel plaatsen 
werd de rest deels ontmanteld. Sommige stukken bleven bewaard, maar wer-
den verplaatst, zoals de fontein. Die werd in het dorpscentrum van het nabije 
Châtelus-Malvaleix geïnstalleerd.

In de loop van die jaren werden er wel meerdere opgravingscampagnes uit-
gevoerd. Naast grondplannen vonden de onderzoekers tal van bouwkundige ele-
menten terug, vergelijkbaar met zaken die op andere sites nog perfect zichtbaar 
zijn. Een teruggevonden sokkel met bladmotief is ook in Noirlac te bezichtigen.

Belangrijker bij cisterciënzersites is het onderzoek naar de waterhuishou-
ding. Bij de archeologische opgravingen in Prébenoît kwamen uitgebreide net-
werken van goten en afvoerkanalen bloot te liggen. Ze zijn gebouwd met lei-
steenplaten en dateren van de 12de en de 13de eeuw.8

Ondertussen is de boerderij onbewoond. De algemene interesse in abdijsites 
na de Tweede Wereldoorlog kwam gelukkig ook de Creuse ten goede. Tussen 
1967 en 2020 zette de vereniging Objectif Prébenoît zich in om de site van 
Prébenoît te revitaliseren. Met werkkampen in de zomer werden de gebouwen 
opgekalefaterd en vonden er weer activiteiten plaats. In 1987 kocht de gemeente 
uiteindelijk de site op. Ondertussen was de abdijsite op 30 december 1980 
opgenomen in de inventaris van de historische monumenten van Frankrijk. 
Natuurlijk oogt Prébenoît niet zo indrukwekkend als het nabijgelegen Noirlac, 
maar deze bescheiden abdijsite heeft dan wel het bosrijke landschapselement 
als troef.

Een balans na drie jaar
De kluis – en de kluizenaar – is ondertussen ingebed in de ruime regio. Naast 
Fransen hebben ook uitgeweken Nederlanders en Belgen de weg naar de abdij-
site gevonden. Er heeft zich zowaar een kleine spirituele gemeenschap 

De abdijboerderij van Prébenoît, wachtend op een zinvolle invulling. © foto: Harry van Royen.
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gevormd. Die zorgt ervoor dat er letterlijk religieus leven aanwezig is gedu-
rende het hele jaar. Ook al is de kluizenaar af en toe uithuizig, zijn beestjes 
– enkele kippen en een energieke hond – zijn er altijd present om te tonen dat 
er wel degelijk terug leven is op een site die decennia lang een mistroostige 
en godverlaten aanblik had.

Plannen om de restanten van de ondertussen leegstaande boerderij een 
nieuwe bestemming te geven zouden de site verder kunnen revitaliseren. De 
schrik bij Franse dorpelingen dat een deel van de abdijsite niet langer zou 
kunnen gebruikt worden voor culturele activiteiten in de zomer lijkt zwaar 
overroepen. Zoals bij elk randgebeuren gaat het er hier om dat een concept 
kwalitatief wordt ingevuld.9 Ook al is er nu een echte kluis, compleet met kapel 

Kippen, een hond en een granieten monnik. © foto’s: Guerric Aerden ocso.

Kluizenaar Guerric Aerden ocso bij de ingang van ‘zijn’ kapel.  
Bron: L’Echo du Berry, 27/05/2020.

Rob Kirkels, Monnik, beeld 
gehouwen uit graniet van 
Soubrebost (Creuse), Bétête.
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en moestuin, de zomerse culturele activiteiten en de gîte kunnen perfect wor-
den gehandhaafd, aangezien ze aan de andere kant van de site plaatsvinden. 
In een middeleeuwse kluizenarij was er naast gebed ook gewoon leven.

De valleisite ligt ietwat verborgen in het landschap en oogt zowel charmant 
als mysterieus: een ideale omgeving om, niet geheel wars van enige romantiek, 
toch vooral te genieten van de rust. Een refuge voor lichaam en geest is 
overigens een ideale voedingsbodem voor reflectie en bezinning, een uitge
lezen plek voor een kluizenaar en een gedroomde halteplaats voor pelgrims. 
Een misdienst in het Frans daarbovenop is – ook voor Nederlandstaligen! – de 
kers op de taart.

Met Bernard Peugniez, de auteur van de Guide Routier en de specialist van 
de herbestemde cisterciënzerabdijen en uithoven, hopen we dat het reeds gere-
aliseerde werk aan de abdijsite van Prébenoît een gunstig vervolg mag kennen. 
En wedden dat de Vlaamse kluizenaar daar ook voor bidt.
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