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Het geschenk van het moederschap

Een gesprek met Mirjam van der Vegt

Dirk Hanssens osb

‘Leven in plaats van streven.’ Het is een van de deviezen van stiltetrainer 
en auteur MirjaM van der vegt. Ze schrijft en spreekt vaak over de kracht 
van de rust, zo onmisbaar in een wereld die beheerst wordt door de jacht 
naar succes en de stress die ermee gepaard gaat. Als een echte spirituele 
moeder neemt ze haar ‘retraitanten’ graag mee naar de natuur en toont ze 
– of laat ze horen (want je kunt haar ook volgen via een audio-gids) – welke 
‘geschenken’ zij kunnen ‘uitpakken’ om Gods weldadige rust binnen te 
gaan. De Kovel ging in gesprek met deze bijzondere vrouw die in de traditie 
van de woestijnmoeders levenslessen van inzicht en wijsheid aanbiedt.

DK De vroegchristelijke woestijnmoeder Syncletica, die het voorrecht genoot 
heel wat jonge vrouwen te mogen begeleiden in hun spirituele groei, zei ooit 
dat ze zelf niet sterk genoeg was om de strijd aan te binden met de onrust in 
haar eigen hart, laat staan dat ze dat zou kunnen in andermans hart. “Het is 
de Heer die strijdt tegen de demon,” schrijft ze, “en als ik een geestelijke 
moeder ben voor sommige zoekers, dan is dat alleen dankzij de kracht die ik 
in mezelf gevonden heb en die mij om niet gegeven werd.” Als u de indruk 
hebt wat vrede en rust te kunnen brengen in het hart van mensen die u bege
leidt, ervaart u dat dan ook als het doorgeven van een geschenk dat u werd 
toebedeeld?

MvdV Zojuist pelde ik een granaatappel. Honderden kleine vruchtjes kwamen 
uit zijn binnenste. Ik denk niet dat deze granaatappel zich verbeeldt dat dit 
zijn eigen werk is. Hij draagt gewoon vrucht, als een gegeven dat in hem is 
gelegd. Precies zo werkt het volgens mij met moederschap. Het is in een ieder 
van ons gelegd, en we hoeven het slechtst te ‘leven’.

Vanochtend reed ik achter mijn twee dochters aan naar de kerk. Het was 
warm en we hadden tegenwind, maar het was alsof ik vloog. Dat kwam omdat 
ik me al fietsend verwonderde over het feit dat ik zomaar moeder van hen mag 
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Myriam van der Vegt.  
© foto: Eljee – Tearfund.

zijn. Dat is een cadeau dat me zomaar werd gegeven. Allereerst omdat ik een 
partner ontmoette en vervolgens omdat ik zwanger raakte, wat geen vanzelf-
sprekendheid was.

Zo is het ook met mijn moederschap in mijn werkzame leven (al maak ik 
zelf al lang geen onderscheid meer tussen werk en privé, dat is allemaal met 
elkaar verbonden). Ik word vaker een moeder genoemd. Als ik me daar onge-
makkelijk bij voel, heeft dat vooral met mijn eigen ego te maken, want dan ga 
ik nadenken over of ik dat wel of niet verdien of over of ik het wel of niet goed 
doe. Dat zijn allemaal menselijke gedachten. Wanneer ik het moederschap 
gewoon ontvang als een geschenk, geeft dat me vreugde en blijdschap. Vanuit 
die vreugde en blijdschap wil ik heel graag verantwoordelijkheid dragen. Als 
je een heel waardevol geschenk krijgt, ga je daar zorgvuldig mee om. 

Dus ja, ik ben een moeder. Ik vind het heerlijk om een moeder te mogen 
zijn. Ik moet er vaak een beetje om lachen dat ik een moeder mag zijn. Dank 
u Heer, dat u mij dat toevertrouwt! U vindt mij, met mijn onrustige hart, 
geschikt om rust te brengen? God heeft humor. Hij keert de zaken hier op 
aarde al om, zullen we maar zeggen. Wie ben ik om daar tegenin te gaan – de 
strijd had ik aan het begin wel – maar die strijd heb ik gestaakt. Een rustige 
bezadigde non ben ik niet. Ik sta met passie in het leven. En ik verwonder en 
geniet over het moederschap in vele vormen dat God me heeft toevertrouwd.

Een geschenk, dat is het. Altijd bedoeld om door te geven.  

U bent de ontvanger en de gever van een en hetzelfde geschenk. Maar diegene 
die het geschenk van u ontvangt wordt ‘dochter’ of ‘zoon’ van u. Ik neem aan 
dat u wel kieskeurig moet zijn als u dat kostbaar goed aan iemand aanreikt. 
Immers, als het niet aanvaard wordt, heeft het zijn waarde van geschenk 
verloren. Ervaart u die goddelijke onmacht – als ik dat zo mag benoemen – 
ook in uw praktijk van stiltetrainer, coach en schrijfster? Kortom, is uw spiri
tuele moederschap niet extreem kwetsbaar?
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Moeder zijn – in wat voor vorm dan ook – is per definitie kwetsbaar. Zodra je 
moeder wordt, begin je met loslaten. Heel vaak weet je niet of een geschenk 
aangenomen wordt, maar voor mij verliest het geschenk daardoor niet zijn 
waarde. De waarde van een geschenk uit de hemel is onveranderbaar – soms 
moeten wij eerst veranderen om het uit te kunnen pakken. 

Ik herinner me een jonge huisarts die na een lezing bij me kwam en me 
vertelde dat hij niets met mijn boodschap kon. Ik luisterde naar hem en 
nodigde hem uit om een verdiepingsslag te maken, wanneer hij daaraan toe 
was. Een paar jaar later ontmoette ik hem als een ander mens. Hij was burn-
out geraakt en herinnerde zich deze avond. Het leidde tot een bijzonder contact 
en hij deelt de rust nu uit in zijn huisartspraktijk. 

God werkt bovendien langs vele wegen en hij biedt zijn geschenken steeds 
maar weer aan in meerdere verpakkingen en via meerdere mensen. De vrij-
moedigheid van God raakt me daarin. Steeds maar weer deelt hij zijn schatten 
uit, kijk maar naar de natuur. Elke struik, hoe gewoon ook, staat in lichterlaaie 
van God. Alleen wie het ziet, trekt zijn schoenen uit, de rest zit er omheen en 
plukt bramen, dichtte Elisabeth Barret Browning ooit. Als God al zo vrijgevig 
is, waarom zouden wij dat niet zijn? 

Natuurlijk is het wel zo dat ik niet zomaar alles aan iedereen ‘weggeef’. 
Degene die echt zoekt, ontvangt het meeste, want achter elk woord zit een 
wereld verborgen. Het is prachtig om te zien hoe sommige mensen die schatten 
opdelven uit de ‘akker’ van het leven. Wanneer ik een stuk met een zoekende 
mens mag oplopen, is dat een groot voorrecht. Wanneer mensen zonen of 

Myriam van der Vegt. © foto: Jonneke Oskamp.
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dochters worden, dan zijn ze zonen of dochters van de Allerhoogste. Ik zie hen 
eerder als broers en zussen. 

Schatten uit een akker opdelven – dat doet bijbels aan. Ooit hebt u de agenda 
van de hedendaagse mens expliciet met een akker vergeleken en er de beden
king bij gemaakt dat we in de Bijbel ontdekken hoe we de begrippen ‘agenda’ 
en ‘akker’ dichter bij elkaar kunnen brengen. Wat bedoelt u daarmee?

Wij zijn als mens geroepen om te heersen over de aarde, in de positieve zin 
van het woord. In vroeger tijden bezaten veel mensen een akker en God heeft 
veel prachtige rustlessen voor de akker gegeven. Misschien bezit je geen echte 
akker waarop je gewassen kunt telen, maar je zou je agenda ook kunnen 
 vergelijken met een stuk land dat je mag bewerken. Laat jij je agenda ook wel 
eens braak liggen, zodat er weer gezonde speelruimte ontstaat? Is er ruimte 
aan de randen van je akker, waarop de vreemdeling welkom is? En met welke 
‘gewassen’ zaai jij je agenda in? 

Wanneer je alle dagen achter een scherm doorbrengt, zonder enige afwis-
seling, zul je de vrucht daarvan ook oogsten – een vermoeide geest is niet 
zelden het gevolg. Een boer die zijn grond gezond wil houden, plant een afwis-
selende reeks aan zaden en houdt rekening met de seizoenen. Zo zou je dat 
ook met je agenda kunnen doen. Plan niet alleen schermtijd, maar ook bewe-
ging en loze ruimte. Agendabeheer is een heilige taak en je dient er God mee. 

Ik vind het prachtig om samen met mensen te verkennen hoe hun akker 
eruit ziet en wat ze zouden kunnen planten. Ieder mens werd een unieke set 
waarden toevertrouwd. Ik zie de waarden van ieder mens als zaden waarmee 
je op je land kunt kruisbestuiven, waardoor er gezonde rijke grond ontstaat. 

Laten we dan maar eventjes in de sfeer van de land en tuinbouw blijven. 
Amma Syncletica deed dat trouwens ook bij de begeleiding van haar leerlin
gen. Ze sprak over de noodzaak om aan te voelen wanneer je moet snoeien 
en wanneer je moet laten groeien. Maakt u als mentor dat onderscheid ook 
en hoe ontdekt u wat nodig is om uw bezoeker tot rust te laten komen?

Wanneer mensen bij mij komen, gaan we op zoek naar de bewegingen in het 
leven – in welk seizoen zit je? Heb je snoei of bloei nodig? Uitdaging of zorg? 
Hoe leer je die bewegingen bij jezelf herkennen en neem je er ook verant-
woordelijkheid voor? Ik maak vaak gebruik van de vier treden van stilte, waar-
bij de eerste drie treden afkomstig zijn van monniken uit een benedictijns 
klooster in Achel. 

De eerste fase van rust is Herademen. Dan kom je jezelf op het spoor. De 
tweede fase van rust staat onder de noemer van Struikelen. Dan komt alles 
wat er in de diepte zit naar boven. Deze fase nodigt uit tot overgave. In dit 
stadium is er vaak veel snoeiwerk, zoveel zelfs dat je weer bij de kale stam 
van de boom terechtkomt. De derde fase van rust is Bemind zijn. Ook al lijkt 
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alles om je heen niet te kloppen, je weet je tot in de kern verbonden met God 
en vertrouwt erop dat je van daaruit weer tot bloei zal komen. In deze fase 
draait alles rond vertrouwen en liefhebben. De vierde fase van rust staat in 
het teken van Uitreiken. Als vanzelf komt er weer bloei en deel je uit. 

De vier fasen vormen een terugkerende beweging, zoals zich dat ook voor-
doet bij het doorlopen van een labyrint. Telkens als je uitgedeeld hebt, mag je 
terugkeren en opnieuw tot bloei komen. Zo is stilte en rust een dynamische 
reis. Zelf vind ik dit de meest avontuurlijke reis van mijn leven, die elke keer 
weer uitnodigt tot snoei, overgave en nieuwe bloei. Zo is er steeds vernieuwing 
en verwachting mogelijk in je leven. Voel je je duf en uitgebloeid, dan kan  
het zijn dat je een paar van deze fases regelmatig overslaat in je leven. Veel 
mensen hebben bijvoorbeeld niets met verlies en rouw – die fase gaan ze  
zo snel mogelijk voorbij. Jammer, want meestal ontstaat er in het dal juist 
nieuw leven.

Dit jaar zie ik deze lessen geïllustreerd in mijn olijfboom. Iedereen prees 
de boom om zijn mooie kroon, maar ik zag al een tijdje dat het hart eruit was. 
Ik besloot hem dus rigoureus te snoeien. Ruim een half jaar lang stond de 
boom er armtierig en kaal bij en ik vroeg me af of het nog goed zou komen. 
En toen opeens kwamen er overal aan de kale stammen piepkleine blaadjes 
tevoorschijn. Binnen drie weken tijd is de boom opnieuw tot bloei gekomen 
vanuit het hart, met frissere bladeren dan ooit. 

Het valt me op dat de begrippen ‘rust’ en ‘stilte’ meestal verwisselbaar zijn 
in uw retraites, sessies en boeken. Rust is het ware leven. “Maar als je de 
waarheid liefhebt, moet je de stilte liefhebben”, zei Isaac de Syriër ooit. En 

Myriam van der Vegt bij een geliefd schilderij van haar hand: ‘De boom’. © foto: Irene van Valen.
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sommige woestijnvaders beweerden zelfs dat de cultuur van de stilte enkel 
beschermd wordt door te zwijgen. Stilzwijgendheid was voor hen de beste 
garantie voor de ontwikkeling van een verstild hart dat geen onrust zaait 
omdat het zelden of nooit onzorgvuldige of (onbedoeld) kwetsende woorden 
naar buiten laat komen. Hoe leert u uw bezoekers dat de stilte beoefening 
meer inzicht en wijsheid oplevert dan goedbedoelde woorden die iemand tot 
rust moeten brengen? Is een moederlijke aanpak hierbij aangewezen? 

Stilte is het meest krachtige medicijn voor een hart dat steeds wegloopt. Tij-
dens de retraites die ik mag verzorgen, spreken we dan ook niet – zelfs tijdens 
de maaltijden is het stil. ‘Ik had gehoopt dat ik God zou ontmoeten, maar ik 
wist niet dat het zoveel zou zijn.’ Die reactie kwam er meermalen. In de stilte 
kom je het lied van de Schepper op het spoor. Je hoeft heel veel niet meer, het 
enige dat je mag doen is aansluiten bij dit lied dat al door de eeuwen klinkt. 
Dat bevrijdt je van jezelf – je bent onderdeel van een groter geheel. Je hoeft 
niet steeds te spreken om erbij te horen of om de wereld te begrijpen. Het gaat 
ook niet langer om begrijpen, maar om ontvangen. 

Ook de ander komt in een ander licht te staan. Ik herinner me een moment 
dat we met een groep stil aan tafel zaten. Dat was eerst een onrustige, onge-
makkelijke stilte geweest, maar langzamerhand werd het een heilige stilte. 
Niemand wilde opstaan. Er zat een jonge vrouw naast me en opeens zag ik 
haar echt. Haar ogen zacht en glanzend, de vrede die zo kalm uit haar 
 binnenste stroomde. Ze leek op een kind, vlak voor het in slaap vallen. De 
overgave hing als het ware om haar heen. Anderen ontvangen dan weer visi-
oenen en inzichten van waarheid. 

Isaac van Nineve (ca. 640-700), een invloedrijke oosterse bisschop, theoloog 
en kluizenaar, schreef over de stilte als over een ultieme bron van kennis. In 
de stilte wordt kennis van God geboren die niet door woorden kan worden 
ervaren. Hij zegt: 

Moge God u de genade schenken om datgene waar te nemen wat uit de stilte 
geboren wordt. Als u met deze discipline begint, weet ik niet hoeveel licht 
daardoor in u zal gaan schijnen. Na verloop van tijd ontstaat er door de 
oefening vreugde in het hart en onstuitbaar begint dit hart het lichaam nog 
dieper de stilte in te trekken.

Als moeder ga je voor. Heel zacht neem je iemand bij de hand en brengt hem 
of haar in het land van stilte, waar je het ware verhaal op het spoor kan 
komen. Terwijl je voorgaat, word je zelf ook opnieuw geboren. Want let wel: 
een moeder is niet iemand die het allemaal wel weet. In mijn moederschap in 
mijn gezin leer ik ook nog elke dag. Wil je moeder van de stilte zijn, begin 
dan stil te zijn. Er zullen vanzelf mensen zijn die zullen volgen. 

Het spirituele moederschap – met welke kwaliteiten van leiderschap of coa
ching zou u dat bij uitstek willen verbinden? 
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Loslaten, zaaien, bemoedigen, liefhebben, uitdelen, dienen en zorgdragen. Dat 
zijn volgens mij de werkwoorden die passen bij het spirituele moederschap.

U zegt ‘loslaten’?
Een moeder laat haar kinderen toch ook los. Voor mij is dat wel een van de 
belangrijkste dingen van het moederschap – ook van het spirituele moeder-
schap – en het bevrijdt je ook van het denken dat alles van jou afhankelijk is. 
In principe zorg je als moeder voor eigenaarschap en zelfredzaamheid bij de 
ander. De ander wordt volledig zichzelf.

Myriam van der Vegt. © foto: Eljee – Tearfund.
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op zoek in de Bijbel, het kloosterleven en de wetenschap. Ze schreef meerdere boeken, romans en non-fictie over stilte, 
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