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(ONT-)ANGSTEN

Groeien naar een angstvrije
gemeenschap

De omgang met angsten vanuit benedictijns perspectief

Wil Derkse

De voormalige aartsbisschop van Canterbury, Rowan Williams - van 2013
tot voor kort master van Magdalene College in Cambridge — heeft vaak geaar-
zeld of hij geen (anglicaans) benedictijn zou worden. Heel wat essays van
zijn hand vertonen een uitgesproken monastieke affiniteit. Deze zijn enkele
jaren geleden gebundeld in het boek The Way of St Benedict. In een daarvan
geeft hij een compacte omschrijving van de aard van een monastieke gemeen-
schap: “A room where to grow without fear.” Williams is ervan overtuigd dat
angst bedreigend is voor de groei. Maar angsten van velerlei aard maken ook
deel uit van ieders ervaring. Hoe met deze realiteit om te gaan?

Toen Notker Wolf, de latere abtprimaat van de Benedictijnse Confederatie,
aantrad als jonge aartsabt van Sankt Ottilien - een grote gemeenschap met
een daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheid voor flink wat stichtingen
wereldwijd -, had hij eigenlijk maar één ideaal voor ogen: de ontwikkeling
naar een ‘angstvrij klooster’ waar alle broeders in vreugde kunnen leven. Een
mooi ideaal.

De realiteit is natuurlijk hoogstens een traject dat zich in de richting van
het ideaal kan bewegen. Alle progressie op dit pad is winst voor de vitaliteit
van de gemeenschap. Zo kan een gemeenschap meer en meer toegroeien naar
een zone zonder gevaar. Dat geldt natuurlijk ook buiten de monastieke wereld:
in een schoolklas, een heel college, een bedrijf, een afdeling van een ministe-
rie. Een regressie van een groep op dat domein kan leiden tot wat tegenwoor-
dig een ‘angstcultuur’ heet. In een interview met Erik Pool, de projectleider
‘Dialoog en Ethiek’ voor de Nederlandse rijksambtenaren, komen hiervan
enkele aspecten aan bod:

Per afdeling en ministerie is het anders, maar vaak speelt angst een rol,
angst voor de eigen loopbaan of voor een reprimande voor hogerhand, angst
om weggehoond te worden met je tegendraadse advies, angst om in de
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groep weggepest of in een vergadering doodgezwegen te worden, angst om
de toegang tot bestuur of topambtenaren ontzegd te worden, angst dat je
minister in een politiek debat wordt gemangeld, angst om van de minister
een schrobbering te krijgen omdat een dossier te laat is, of een Kamervraag
belabberd is voorbereid. (De Volkskrant, zaterdag 21 januari 2023, blz. 23)

Erik Pool brengt deze angsten en ook de daarmee samenhangende gebreken
in de publieke dienstverlening (zoals de ‘toeslagenaffaire’) in verband met een
gebrek aan moreel besef: “De overheid is zichzelf als een bedrijf gaan zien,
dat is slecht voor de moraal.”

De angstige abt

Deze voorbeelden uit de ambtelijke context tonen ons de vele gezichten van
angsten die daarin kunnen voorkomen. In universiteiten, advocatenpraktijken,
ziekenhuizen en bisdommen zijn vergelijkbare voorbeelden te vinden. En ook
in monastieke gemeenschappen, getuige het ideaal van Notker Wolf toen hij
als jonge abt de gemeenschap van Sankt Ottilien een nieuwe koers hoopte te
kunnen uitstippelen: naar een angstvrij klooster.

Benedictus zou dit verlangen herkennen. Het tweede hoofdstuk over de abt
in zijn Regel voor monniken beschrijft het probleem van de ‘angstige abt’. De
monnikenvader zal beseft hebben dat er een wisselwerking is tussen een
angstige abt en een angstige gemeenschap. Laten we enkele verzen van dit
hoofdstuk nader overwegen.

“Laat hij niet gejaagd of angstig zijn, niet overdreven en koppig, niet jaloers
of al te achterdochtig, want anders vindt hij nooit rust.” (RB 64,16) Toen ik dit
vers besprak met een groep van leidinggevenden (met nog ‘meerderen’ boven
de meesten van hen), zei een van de deelnemers spontaan: “Dit is ongeveer
het portret van mijn baas.” Andere deelnemers herkenden dit. Sommigen zei-
den echter heel expliciet dat hun ‘baas’ helemaal niet aan deze omschrijving
beantwoordde. Er volgde een boeiende en leerzame gedachtewisseling.
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Een eerste stap in het persoonlijk toegroeien naar angstvrij leidinggeven is
het leren nalaten van de genoemde innerlijke houdingen. Je leren ontdoen van
schadelijke gewoonten is altijd een even belangrijk als moeilijk oefenproject.
Opvallend is dat de genoemde ondeugden aan diverse vormen van angst kun-
nen worden gekoppeld.

Gejaagd zijn komt voort uit de vrees een klus of proces niet af te krijgen.
Door jezelf én de anderen onder (tijds)druk te zetten, verspreidt het angst-
gevoel zich, wat meteen ook een van de oorzaken is van het ontstaan van een
angstige gemeenschap. Bovendien worden er door haast meer fouten gemaakt,
die op hun beurt tot angstreacties leiden, tot vrees voor mislukken. Mijn schei-
kundeleraar (door hem raapte ik mijn eerste eigen beroep op) had als advies,
voordat we aan een gecompliceerd experiment tijdens een practicumblokuur
begonnen: “Als je vlot klaar wilt zijn, moet je langzaam én bedachtzaam
werken. En als je merkt dat het einde van het blokuur nadert, ga dan niet
haasten, maar stop op een geschikt moment, zodat je het onderzoek de vol-
gende week kunt hervatten.” Onthaasten is een deelaspect van ‘ont-angsten’.

Overdrijven, bijvoorbeeld bij het corrigeren van ongewenst gedrag, of bij
het stellen van eisen aan je medebroeders (en jezelf), wijst op een andere
angst: dat de zaak of het ideaal niet tot stand komt. Daarom moet er druk
worden uitgeoefend - we zeggen niet voor niets dat we
het druk hebben. Niet zelden krijgt dan iedereen het
druk, en het angstniveau van de gemeenschap stijgt.
Het vers vlak voor het eerder geciteerde fragment uit
de Regel van Benedictus luidt dan ook: “Daarbij moet
hij er zich op toeleggen eerder bemind dan gevreesd te
worden.” (RB 64,15) Angst en genegenheid sluiten
elkaar uit; dat geldt voor de interactie tussen abt en de
overige monniken van de gemeenschap, maar ook voor
hun onderlinge interactie, zoals enkele van de slot-
hoofdstukken van de Regel benadrukken.

Koppigheid, het halsstarrig vasthouden aan een
koers, aanpak of opinie, verraadt een gebrek aan soe-
pelheid en flexibiliteit - sterk onderstreepte kwaliteiten
in de Regel (cf. RB 2,30-32) - en aan openheid voor de
inzichten en inbreng van de leden van de gemeenschap
(cf. RB 3).

Jaloezie komt voort uit de ervaring dat anderen in
de gemeenschap in bepaalde domeinen sterkere kwali-
teiten hebben dan jezelf, en uit de angst dat anderen
dat zien, en dat daardoor je gezag verloren gaat. Maar

Anton ter Braak, It’s lonely at the top, brons.



je hoeft als leidinggevende helemaal niet de sterkste te zijn. De stuurvrouw
van een wedstrijd-roeiboot is qua fysieke kracht helemaal niet het sterkste lid
van de bemanning, maar hopelijk wel de sterkste in het ‘zicht hebben op de
koers’. In mijn eigen tak van sport - het onderwijzen - heb ik ettelijke keren
mogen meemaken dat leerlingen, studenten en deelnemers aan postacademi-
sche leergangen aanzienlijk smarter waren dan ikzelf als hun docent - deze
ervaring was en is een van de vreugden van het vak.

Achterdocht en argwaan komen ook al voort uit angst, met name de angst
dat anderen snode plannen hebben om bijvoorbeeld je positie te ondergraven,
je gekozen besluit trainerend uit te voeren, of dat ze een dubbele agenda
hebben en tegen je samenspannen. Bij argwaan hoort ook de neiging alles te
willen controleren. Ieder besluitje moet bij jou langskomen. Dit leidt tot soms
absurde vormen van micromanagement. Ik herinner me de bestuursvoorzitter
van een grote universiteit die zich niet alleen over het budget voor de jaarlijkse
kerstpakketten voor het personeel wilde buigen (begrijpelijk, het betrof
duizenden werknemers), maar zich ook bemoeide met de inhoud van het kerst-
pakket, inclusief het type paté.

Omazichtig en bezonnen

Monniken, inclusief de abt en de overige functionarissen, staan allen onder
dezelfde Regel. Dus ook de hoofdstukken over de verhoopte kwaliteiten van
de abt, de prior, de econoom, de novicemeester en de portier, bieden relevante
oriéntaties voor ieder lid van de gemeen-
schap. Iedere monnik kan zich toeleggen
op het nalaten van haastigheid, overdre-
venheid, koppigheid, jaloezie en achter-
docht. Daardoor ontstaat er meer rust in de
gemeenschap - waarbij rust iets anders
dan gezapige zelfgenoegzaamheid en het
ontwijken van conflicten en spanningen.
Overigens, conflictvermijdend gedrag,
zowel dat van de leidinggevenden als van
de overige leden van de gemeenschap,
komt ook voort uit angst, met name de
angst om de lieve vrede te verliezen, of de
angst om je positie in de gemeenschap in
gevaar te brengen. Conflictzoekend gedrag
vanuit angst bestaat trouwens ook. Hier
speelt dan de angst om als leidinggevende
niet meer voldoende serieus genomen te

Palle Mernild, Samen sterk, brons.

w
w

DE KOVEL



w
N

DE KOVEL

worden; de angst dat je stem als bemanningslid onvoldoende wordt gehoord.
Het valt me op hoezeer de genoemde elementen uit de Regel vanuit dit
perspectief heel parallel lopen met het lijstje van angsten in een ambtelijke
organisatie, zoals Erik Pool, programmadirecteur Dialoog en Ethiek van de
Nederlandse Rijksoverheid, het formuleert in het eerder geciteerde interview.

Het langzamerhand uit schadelijke houdingen komen, is een eerste en
moeizame stap op weg naar de angstvrije gemeenschap - nooit geheel te
realiseren, maar wel een wenkend perspectief. Een tweede stap bestaat erin
dat men zich toelegt op het verwerven van houdingen die de angst nog meer
kunnen wegnemen. Natuurlijk hoef je daarmee niet te wachten tot je met de
eerste stap ‘klaar’ bent, wat overigens vanuit onze menselijke aard toch al
niet mogelijk is. Niet voor niets noemt Benedictus zijn Regel ‘een kleine
levensregel voor beginners’. In het vervolg van zijn 64ste hoofdstuk geeft hij
enkele handreikingen:

Omzichtig en bezonnen geeft hij zijn bevelen, en of de opdracht die hij geeft
op de goddelijke dan wel op de tijdelijke dingen betrekking geeft, altijd moet
hij met onderscheiding en maat te werk gaan. Laat hij deze andere voorbeel-
den van gematigdheid, die de moeder der deugden is, ter harte nemen en alles
met zoveel maatgevoel regelen, dat er voor de sterken nog iets te verlangen
overblijft, en de zwakken niet worden afgeschrikt. (RB 64,17-19)

We dienen daarbij goed te beseffen dat ieder lid van de gemeenschap sterke
kanten heeft die nog verder willen reiken, en zwakke kanten die mildheid
nodig hebben en het vertrouwen verdienen dat er ook in dit domein nog groei-
kansen zijn.

Ook de eerder besproken schadelijke houdingen bieden handreikingen
(deels al genoemd in de verzen 17-19) door naar hun tegendeel te zoeken. In
plaats van gejaagdheid: rustige vasthoudendheid, in een realistisch tempo,
passend bij de aard van de gemeenschap. In plaats van overdrijving: een
realistische inschatting van wat de huidige context van je vraagt. In plaats
van koppigheid: flexibiliteit en aanpassingsvermogen. In plaats van jaloezie:
anderen hun sterke kanten en successen gunnen. In plaats van achterdocht:
anderen vertrouwen schenken. Immers, wantrouwen komt altijd als een
boemerang terug, en wel in veelvoud, zodat het zich verspreidt. Voor vertrou-
wen geldt hetzelfde: veelal krijg je dat ook in veelvoud terug, en dit klimaat
van vertrouwen is eveneens aanstekelijk.

Menselijk tekort aanvaarden

Naast de twee reeds geschetste wegen om te groeien naar een angstvrije
gemeenschap, is er ook een derde weg. Zonder hierin uitputtend te zijn (gesteld
dat dit zou kunnen, quod non), wil ik nu nog eventjes deze derde weg bewan-
delen, die ik misschien het best kan omschrijven als de ontspannen acceptatie
van het menselijk tekort. Veel angst ontstaat door het niet willen aanvaarden
van menselijk tekort. Nochtans hoort dat laatste simpelweg bij de condition



humaine, daar hoeven we geen
angst voor te hebben. We moeten
het menselijk tekort realistisch
onder ogen zien - zowel bij ons-
zelf als bij degenen die ons zijn
toevertrouwd.

Benedict Thissen ocso schreef
hierover een mooie overweging:
‘Het menselijk tekort: onze kost-
baarste schat’. Zuster Benedict is
de voormalige abdis van de trap-
pistinnenabdij Koningsoord in
Oosterbeek nabij Arnhem. Haar
abbatiaat viel in een spannende
periode: de noodzakelijk gebleken
verhuizing van haar gemeenschap
van Berkel-Enschot (nabij Tilburg)
naar een nieuwe locatie. Talloze
praktische beslommeringen bracht
dit met zich mee, in een proces
van vele jaren. Maar ook de meer ; - :
geestelijke en emotionele dimen-  HenriBoelaars, Pax (Ontmoeting), brons, voorplein
sies in dit proces vergden én kre- Sint Willibrordsabdij Doetinchem.
gen veel aandacht - niet zonder
spanningen en angsten. Leo Fijen maakte over deze totale monastieke trans-
latie een reeks ontroerende tv-programma’s.

Als jonge moniale wilde zuster Benedict “zo snel mogelijk leren wat liefde
[in een gemeenschappelijk leven] is en daarin de hoogste graad bereiken. Het
begon al snel goed in het noviciaat. Verstandelijk en verbaal was ik sterk en
ik kon niet begrijpen dat er mensen waren die mij niet begrepen.” Dat riep
heel gemengde emoties bij haar op: ‘woede, onmacht, agressie, pijn, maar ook
diepe vreugde, vrijheid, warmte, liefde’. Ze bleek terechtgekomen in wat in de
landbouw heet: een ‘gemengd bedrijf’. En dat ontdekte ze allemaal in haarzelf,
en waarschijnlijk ook in al haar medezusters. Hoe in deze realiteit een weg te
vinden? Langzamerhand leerde ze het menselijk tekort in haarzelf en bij haar
medezusters te accepteren.

En heel langzaam kwam ik in heel andere lagen van mezelf, kreeg ik andere
ogen om te kijken naar dezelfde werkelijkheid. Wat ik verfoeid had, het
kleinmenselijke, het lelijke, het altijd beneden het ideaal blijven - bij mijzelf
en bij anderen - het heeft een diepe zin. Ik moet er niet omheen gaan of
onderdoor, ik moet erbinnen zijn en gaan.

Zuster Benedict moet het gemengd bedrijf ‘onder ogen durven zien’. Ze komt
ertoe te aanvaarden. “Dan kan ik vragen wat dit voor mij betekent, wat het
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mij te vertellen heeft omtrent mijzelf en wat ik ermee wil doen.” Verder schrijft
ze: “Als ik de eigen opvattingen en ideeén over het monastieke leven, mijzelf,
over mijn omgeving uit handen durf te geven en nieuw durf te ontvangen, kan
ik langzaam een mens worden die een beetje leert lief te hebben.”

Acceptatie van het menselijke tekort werkte bevrijdend voor zuster Bene-
dict, ook in haar ambt als abdis. Een oude vaderspreuk indachtig typeerde ze
haar verdienste als ‘een beetje en van slechte of matige kwaliteit’, maar dat is
al heel wat. Dat realiseer ik me wanneer ik het nieuwe Koningsoord bezoek,
en daar zie en beleef wat zij en haar communiteit tot stand hebben gebracht.

Gemeenschapszin

Onbekommerd tevreden zijn met de matige kwaliteit is moeilijk voor je ego
dat immers altijd streeft naar de perfectie. Toch past juist deze ervaring bij de
humilitas, de deemoed: zijn zoals je bent. Je hoeft niet angstig te zijn voor het
feit dat je de perfectie niet kunt bereiken. Je mag tevreden zijn met wat je wél
mocht bereiken. De Lutherse theoloog Fulbert Steffensky, levensgezel van
Dorothee Solle en eerder jarenlang monnik van de abdij Maria Laach, zou
beslist met Benedict Thissen instemmen. Hij schreef ooit: “Das Leben ist end-
lich, und Ganzheiten sind uns hier nicht versprochen. Ich ehre das halbe
Gelingen und lasse mich von Ganzheitsillusionen nicht beeindrucken.” Ver-
taald: Het leven is eindig, en volmaaktheid wordt ons hier niet beloofd. Ik
waardeer half succes en ben niet onder de indruk van illusies van heelheid.
Angst essen Seele auf luidt de titel van de iconische film van de Duitse regis-
seur Reiner Werner Fassbinder uit 1974. De titel - in het Nederlands zou die
wellicht zo klinken: Angst vreet de ziel op — stamt uit het gebroken Duits van
een jonge Marokkaanse gastarbeider die een relatie aangaat met een 60-jarige
weduwe en poetsvrouw. Zijn angst hangt samen met gevoelens van afwijzing
en discriminatie. Lijkt dat niet sprekend op de omschrijving van Erik Poot over
de angsten in een ambtelijke organisatie, zoals een ministerie? In een angst-



cultuur worden zielen ‘opgegeten’,
en wel over en weer. Een angst-
cultuur vreet een gemeenschap op
en breekt deze geleidelijk af.

Wat bouwt dan een gemeenschap
op, hoe wordt deze een ‘zone zonder
gevaar’ en zoveel als mogelijk is -
ook al bereiken we daarin slechts
‘matige kwaliteit” - een angstvrije
gemeenschap? “De opbouw van de
vormgeving van de gemeenschap is
een aangelegenheid van de hele
gemeenschap”, betoogt de Keulse
priorin Johanna Domek. “Niemand
kan zich daaraan onttrekken of ont-
trokken worden. Eenieder moet kun-
nen luisteren en spreken.”

Hoe ontstaat gemeenschapszin?
Het is leerzaam om deze vraag te
bekijken vanuit het tegendeel: wat
zou je moeten doen om gemeen-
schapszin af te breken? Dat was pre-
cies de vraag van de prior van Sankt Ottilien in een gespreksgroepje van
monniken die samen nadachten over de toekomst van hun duidelijk heel
bloeiende klooster, zoals dat in beeld kwam in een tv-documentaire. Wat zou
‘helpen’ om deze bloei geleidelijk te beknotten? En was dit proces in enkele
opzichten misschien al een beetje in gang gezet?

Ik stelde de vraag van de prior ook eens aan een groep cursisten, allemaal
zelf leidinggevenden. Hun lijstje voor gemeenschapsafbraak was helder: kil-
heid, anderen niet echt zien en horen, een sfeer van wantrouwen en perma-
nente controle creéren, een afrekencultuur bevorderen, geen ruimte voor
tegenspraak dulden, demping toelaten, geen bewegingsvrijheid krijgen om je
eigen stemvork te laten horen, het cultiveren van een angstcultuur, niet zelden
gevoed door eigen angsten, zelf niet meer vibreren, dus niet meer met een
eigen toon klinken in de groep. Het lijstje geeft in spiegelbeeld de rand-
voorwaarden aan voor gemeenschapsopbouw. En dat kwam ook ter tafel:
genegenheid, respect, vertrouwen, herkenning, resonantie zonder vrees voor
dissonantie, elkaar echt horen en zien.

Palle Mernild, Vertrouwen, brons.
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Ik schreef deze bijdrage over de omgang met angst rond de feestdag van Sint
Scholastica, volgens de overlevering de tweelingzus van Benedictus. In de
Dialogen van Gregorius de Grote vernemen we dat Scholastica bij het laatste
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gesprek met haar broer - ze voelde werkelijk dat dit wel eens de laatste keer
zou kunnen zijn - de dringende vraag stelde bij haar te blijven om te praten
en de nacht samen te zijn. Indachtig zijn Regel wilde Benedictus tijdig terug
in zijn klooster zijn. Beiden baden ze dat hun verlangen zou worden vervuld.
Het gebed van Scholastica ontketende een noodweer, met modderstromen als
gevolg, waardoor Benedictus niet meer huiswaarts kon keren. Dat gebed bleek
meer te vermogen vanwege Scholastica’s grotere liefde die de regelgetrouwheid
van haar broer overwon.

Genegenheid als grondhouding ontspant en reduceert angst. De angst bij-
voorbeeld om de rigide gehoorzaamheid aan de Regel te verlaten. De onder-
linge liefde prevaleert boven de regel. De slothoofdstukken van de monniken-
regel tonen ons dat goede onderlinge toegenegenheid doet groeien naar een
bevrijding van de angst. Dat biedt een realistisch perspectief: bij alle onvol-
maaktheden en tekorten in personen en gemeenschap, door de liefdevolle
omgang met elkaar, kan een context ontstaan waarin we kunnen groeien
naar een onderlinge ruimte zonder vrees. Genegenheid is het geneesmiddel
tegen angst.

Wil Derkse (1952) is oblaat van de Sint Willibrordsahdij in Doetinchem. Hij was werkzaam als leraar scheikunde
en als hoogleraar Wijsbegeerte aan meerdere universiteiten en als leidinggevende in deze academische context.
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