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he rOp e n d
In HerOpend, het vervolg van Kovaardij, bezoekt  

De Kovel voormalige abdijen van benedictijnen  

en cisterciënzers in de Lage Landen. De reporter  

van dienst gaat na wat er nog aan monastieke 

waarden herkenbaar is in en rond de herbestemde 

kloosters. Soms is de spirituele component  

verscholen en verloren in het landschap, soms  

is die zo verweven met het dagelijkse doen  

en laten van de ‘bruiklener’ maar zegt  

het de passant niets meer. Tot een  

opmerkzame geest een en  

ander heropent. 

Herbestemd en heropend is alles 
wat het verdient bewaard te worden.
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Reflecties bij herbestemde abdijsites in de Lage Landen

Monastieke sporen  
tussen rivieren en panda’s
in Wevelgem, Cambron en Ath

Harry van Royen

Wie vanuit Kortrijk stroomopwaarts de Leie volgt, komt voorbij de resten van 
de Guldenbergabdij. De eerste versie daarvan stond in Moorsele en was in  
1214 gesticht door Margaretha van Guînes, weduwe van de burggraaf van 
Kortrijk. Gravin Johanna van Constantinopel erkende de stichting op 15 maart 
1215. De eerste monialen werden aangevoerd uit de cisterciënzerinnenabdij 
van Blendecques nabij Sint-Omaars. 

De abdij verhuisde rond 1268 naar Wevelgem aan de Leie en behoorde 
daardoor tot de Roede van Menen, het ruime bestuurlijke gebied rond die stad. 
Het graf van de stichteres werd meegenomen naar de nieuwe abdijkerk. Onder 
het abbatiaat van Mabelia van Rolleghem, eind 14de eeuw, stroomden vele 
devote bezoekers toe. Dat kwam vooral omdat 
de abdij vier reliekhoofden van de 11.000 maag-
den van Sinte Ursula van Keulen had verwor-
ven. Er waren ook andere belangwekkende 
relieken, zoals een stuk uit de doornenkroon 
van Christus dat na 1803 in de parochiekerk 
van Wevelgem terecht kwam. De ravage die de 
geuzen tussen 1578 en 1580 aanrichtten trof 
vele praalgraven, waaronder dat van burggravin 
Margaretha. Gelukkig overleefde de abdij deze 
serieuze opdoffer.

In 1618 liet abdis Béatrice Van den Abeele 
het zilveren beeld van Onze-Lieve-Vrouw van 
Foy1 maken. Volgens de overlevering zou een 
van de zusters, de blinde Claire Eugénie de la 
Biche, in 1639 bij het passeren van het beeld het 
zicht teruggekregen hebben. Haar genezing 
werd medisch geattesteerd en pelgrims met 

 

Etappe 16: Meanderend tussen 
Vlaanderen en Henegouwen

De abdij Notre Dame de Cambron, gelegen 
aan de oevers van de Dender, was niet alleen 
belangrijk in Henegouwen, maar ook in het 
hele graafschap Vlaanderen wegens de talrijke 
monastieke en economische relaties. Zelfs in het 
huidige Nederland zijn daar nog vele sporen van 
te vinden. Niet verwonderlijk. Spirituele invloed 
houdt nu eenmaal geen rekening met grenzen, 
en zeker niet in de monastieke wereld met haar 
talloze monialenabdijen. 
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gezichtsproblemen stroomden toe. Als ze in de Sint Bernarduskapel ook te 
biechten gingen op 15 augustus – het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming 
– kregen ze met pauselijke instemming een aflaat. De nieuwe financiële 
opbrengsten konden de zusters goed gebruiken, want Franse soldaten hadden 
het abdijdomein tijdens de Frans-Spaanse oorlogen zware schade toegebracht. 
Het Mariabeeld van Foy staat nu in de parochiekerk van Aalbeke. 

Het visitatierecht over deze monialen werd doorheen de eeuwen uitgeoe-
fend door de abten van Boudelo, Vaucelles, Loos en uiteindelijk Cambron. Van 
de abdijsites op beide locaties bestaan enkel nog de abdijhoeves.

Panda’s sluiten een rij eerbiedwaardige abten af
De abdijsite van Cambron is vandaag als locatie van het exotisch natuurpark 
Pairi Daiza vooral bekend voor de panda’s. Deze bamboeberen hebben met 
hun zwart-witte pels toevallig dezelfde kleurvoering als de oorspronkelijke 
bewoners in hun habijt. De site werd vanaf 1148 door cisterciënzers uit Clair-
vaux aan de oevers van de Dender uitgebouwd op een domein dat ter beschik-
king was gesteld door Anselme van Trazegnies. Deze heer van Péronnes-lez-
Binche was kanunnik en schatbewaarder van de kapittelkerk van Zinnik 
(Soignies). De eerste twaalf monniken sloegen onder leiding van abt Fastré met 
een aantal lekenbroeders aan het werk. De abt zou behoord hebben tot het 
adellijk geslacht van Gaviamez, nabij Cambron. Hij kon als pionier zijn fami-
lierelaties en terreinkennis dus goed gebruiken. In 1157 werd hij verkozen tot 
abt van Clairvaux en in 1161 zelfs tot abt van Cîteaux. Hij overleed in 1163 te 
Parijs waar hij paus en koning zou ontmoeten om overleg te plegen rond de 
heiligverklaring van Bernardus van Clairvaux. Beiden kwamen hem nog 
bezoeken aan zijn sterfbed om te bidden voor zijn zielsrust. De paus diende 
hem de laatste sacramenten toe.

De Guldenbergabdij 
in Wevelgem.  
De abdijhoeve  
(links op de prent) 
staat er nog altijd in 
volle glorie, de abdij 
zelf (rechts) is gesloopt. 
Bron: Dewasme & Cie, 
Tournai.
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In de beginperiode waren de abten van Cambron niet alleen uit Henegou-
wen afkomstig, maar ook uit Vlaanderen, zoals Daniël van Geraardsbergen 
(derde abt, 1164-1196) en Zeger van Gent (zesde abt, 1221-1233). Dat is ook niet 
verwonderlijk: het abdijdomein was ruimer dan enkel de regio van Cambron 
in het graafschap Henegouwen. In het graafschap Vlaanderen verkreeg de abdij 
dankzij de gravinnen Johanna en Margaretha van Constantinopel belangrijke 
bezittingen, o.a. in Lampernisse (nabij Diksmuide) en Stoppeldijk (Hulst), in 
de Ambachten Axel en Hulst en op de grens met het Land van Beveren en 
Waas in Kieldrecht en De Klinge. In Hulst is het stadshof van Cambron nog 
steeds aanwijsbaar in de Steenstraat.2 In 1233 dienden de abten van Clairma-
rais en Villers te bemiddelen tussen de abten van Ten Duinen, Ter Doest en 
Cambron voor de locatie van hun uithofzetels (respectievelijk Zande, Grauw 
en Stoppeldijk) in het Ambacht Hulst.3 Vooral de minimum afstand tussen de 
exploitatiezetels diende conform de orderegels te zijn. Na 1648 lagen deze 
bezittingen in Staats-Vlaanderen, het gebied van het graafschap Vlaanderen 
dat door de Staatse troepen veroverd was voor de vrede van Münster in voege 
trad en later als Zeeuws-Vlaanderen een deel van de Nederlandse provincie 
Zeeland werd.

De nabijheid van een stadshof en een groot uithof impliceerde dat er naast 
lekenbroeders ook geregeld monniken aanwezig waren, waarvan er minstens 
één de priesterwaardigheid had. Die bezoekende monniken konden via Dender 
en Schelde naar hun Vlaamse bezittingen varen. Ook de visitaties van verschil-
lende vrouwenabdijen, zoals Beaupré of Nieuwenbos bij Gent, werden via de 
rivier georganiseerd. En dan was er ook nog het pater immediatusschap over 
de mannenabdij van Boudelo. Deze benedictijnse eremietengemeenschap (ont-
staan uit de Gentse Sint-Pietersabdij) trad onder impuls van de graven van 
Vlaanderen in 1215 toe tot de Orde van Cîteaux. De monniken van Clairvaux 
hielpen om de monastieke omslag en integratie binnen de Orde te maken, maar 
ze hielden het niet uit wegens de extreme armoede waarin de nieuwe cister-
ciënzers zich bevonden. In 1235 werd daarom de voogdij over Boudelo over-

Poortgebouw tussen de hoeve en de kerk van Cambron; het principale poortgebouw van de abdij.  
© foto’s: H. van Royen.
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gedragen aan de abt van Cambron.4 Dat versterkte in ieder geval de positie van 
de abt van Cambron in Henegouwen en in Vlaanderen.5

De abdij van Cambron gold als een van de belangrijkste cisterciënzer
abdijen in de Nederlanden. Talrijke abten dienden dan ook als vicaris-generaal 
van de Orde in de Zuidelijke Nederlanden, zoals François Libert (1678-1706), 
tot abt benoemd onder Louis XIV op 25 mei 1678. De inmenging van de  
Franse koning in deze benoemingen zorgde na de Vrede van Aken voor een 
Spaanse audit.

In de 18de eeuw prezen de Franse benedictijnen Ursin Durand en Edmond 
Martène de abdijkerk om haar schoonheid. Vooral de grafstenen van de heren 
van Edingen en van de familie De Ligne trok hun aandacht. De abdijbiblio-
theek noemden ze een niet te versmaden schatkamer. Maar over wonderen en 
processies repten zij met geen woord.6 Nochtans maakten die juist de faam 
van Cambron uit.

Van een heiligschennis en een resem processies
In 1322 zou een tot het katholicisme bekeerde Jood in het gastenkwartier van 
Cambron een muurschilderij van de Maagd vijf messteken hebben toegebracht. 
Er klonk een schreeuw en bloed kwam uit het beeld. Vier jaar later kreeg een 
lamme van een engel te horen wie de schuldige was. Hij zou zijn gezondheid 
terugkrijgen als hij de dader kon laten bekennen. En dat lukte! De Jood 
bekende en bekocht de heiligschennis met zijn leven.7 Maar er is nog een 
andere versie van het gebeuren.

Volgens de meer courante overlevering zou een devote en kreupele smid 
van het dorpje Estinnes, Jean le Flameng8 geheten, de verdachte – die zijn 
wandaad maar bleef ontkennen – in 1326 uitgedaagd hebben tot een gerech-
telijk duel. De smid versloeg de beschuldigde en die laatste biechtte, net voor 
hij levend zou verbrand worden, zijn misdaad op: hij was het die met een lans 
(geen mes) vijf keer de geschilderde Maria had geslagen. Deze heugelijke over-
winning werd in 1328 gevierd met de oprichting van een kapel vlakbij de 
muurschildering. Pelgrims die het wonder kwamen gedenken voorzag paus 
Johannes XXII (1316-1334) graag van een aflaat. Dit gebeurde op voordracht 
van de Franse koning Filips VI en kardinaal Jacques Fournier, gewezen mon-
nik van Cîteaux, abt van Fontfroide en uiteindelijk opvolger van Johannes XXII 
in Avignon als Benedictus XII (1334-1342).9

Toch is ook dat verhaal ongeloofwaardig. Een werpspies, zoals gebruikt bij 
de jacht op everzwijnen en herten, kun je immers moeilijk binnensmokkelen 
in het gastenkwartier van een abdij die tal van surveillerende lekenbroeders 
telt. Toch werd het mirakel erkend en vanaf 1330 ging op de derde zondag na 
Pasen een processie uit. Omstreeks 1320 was er een opstoot van antisemitisme, 
waardoor de abdij nog meer kon genieten van de twijfelachtige mythe. Willem 
de Goede, graaf van Henegouwen (en van Holland en Zeeland) en zijn hof
houding kwamen op bedevaart naar de abdij. De devotie tot Onze-Lieve-Vrouw 
van Cambron werd ook constant uitgedragen naar de omgeving. Het leken
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1. 	� De moedwillige beschadiging van het schilderij De drie wijzen,  
prent in Belgium Marianum, Casterman, Parijs, 1859.

2.	 Chapelle Notre-Dame-de-Cambron in Estinnes. 
3.	 Het mirakelbord in Chapelle-Notre-Dame-de-Cambron.

21

3
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personeel en de inwoners van het dorpje Cambron konden immers de mis 
volgen, steevast gecelebreerd door de monnik die niet alleen pastoor maar  
ook meester van het neerhof was. Na de Franse revolutie werd het stil in en 
rond het heiligdom, maar in 1905 herstichtte dorpspastoor Labis de broeder-
schap van Notre Dame de Cambron, waarna de jaarlijkse processiegang 
hernomen werd.10

In het dorpje van de smid, Estinnes-au-Mont, verrees ook een kapel toege-
wijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Cambron. Naar verluidt stond het gebouw op 
de plek waar de smid woonde. En ook daar vonden herdenkingsprocessies 
plaats, die voerden naar het dertig kilometer verwijderde Cambron waar mon-
niken de processiegangers in hun abdij ontvingen en te eten en te drinken 
gaven. De processie werd begin 20ste eeuw heringericht. Maar omdat er toen 
al lang geen monniken meer waren in Cambron liep een groep misdienaars 
verkleed als cisterciënzers in de processie. 

In elke kapel werd het verhaal op borden verteld. In de abdij zelf kwam in 
1512 een nieuwe reeks van vijftien borden. Die waren gemaakt op vraag van 
de Habsburgse keizer Maximiliaan  I. Ze werden vorige eeuw teruggevonden 
en prijken nu in de brasserie van Pairi Daiza. Het mirakelbord in de kapel van 
Estinnes is een 16de-eeuws exemplaar met twaalf scènes.

Ook de verdrijving van protestantse troepen in 1581 was reden genoeg om 
een processie te organiseren. Wat was er gebeurd? Toen een zeshonderdtal 
hugenoten de abdij aanvielen, trokken de abt en de monniken zich terug in de 
kelders van de abdij. Ze baden er voor verlossing tot de Maagd. En plots 
stroomde het abdijdomein vol met rondrijdende witte monniken. De protestan-
ten sloegen bij het zien van dit witte (spook)leger op de vlucht. De plechtige 
dankmis gevolgd door een processie vond sindsdien op woensdag na Pasen 
plaats. De verrezen monniken hadden immers hun aardse huis en broeders 
beschermd. In een ander verhaal gaat het echter slechts over een dozijn 
protestantse ruiters uit Brussel en Ninove. De lokale wacht zou steun gekregen 
hebben van een koninklijk ruiterijdetachement uit Lens, waarna de Staatse 
ruiters wegreden. Na de vlucht stelde de abt een jaarlijkse rente in om aan de 
monniken een wijnrantsoen voor de herdenking van dit mirakel te kunnen 
aanbieden.11

De Franse revolutionaire legers hadden geen last van spooklegers en in 1796 
vluchtte de laatste abt naar Holland. Twee jaar voordien was hij al manu 
militari uit zijn abdij verwijderd en opgesloten in de gevangenis van Mons.12

Devotie na doodsangst en genot na herbestemming
De Franse verlichting maakte korte metten met alle processies en kapellen. 
Ook aan de verering van Onze Lieve Vrouw van Foy kwam een einde. Een 
bijzondere promotor van deze devotie in Cambron en in de dorpen waar de 
abdij bezittingen had – zoals Lombise (nabij Lens) of bij de abdijen onder  
haar voogdij, zoals Guldenberg –, was abt Antoine Le Waitte. Als monnik van 
Cambron werd hij in 1649 benoemd tot abt van de abdij van Moulins. Deze 
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Zicht op de abdijkerktoren van Cambron en het 19de-eeuwse landhuis op de abdijsite.  
© foto’s: H. van Royen.

Toegangspoort tot de abdij van Cambron; het wagen- en duivenhok op het neerhof van de site.  
© foto’s: H. van Royen.

abdijsite, tot 1414 een cisterciënzerinnenabdij, is gelegen in Anhée nabij Foy 
(dicht bij Dinant). De abt van Moulins werd in 1657 bij het aanmeren en 
kantelen van het veer van een zekere verdrinkingsdood in de Maas gered na 
het aanroepen van Onze Lieve Vrouw van Foy. In 1662 kwam hij terug naar 
Cambron om er de abtszetel te bezetten. 

Ook de kapel en de verering van Onze Lieve Vrouw van de Kersenboom, 
een lokale variant op O.-L.-V. van Foy, kwam in 1688 via Lombise naar 
Cambron. Deze devotie vond haar oorsprong bij een Mariabeeldje uit Diest dat 
door de schenker als bedanking voor behoud van lijf en geld bij een mislukte 
overval bij een kersenboom nabij Lombise werd geplaatst.13 De verering stopte 
en werd in 1872 heropgestart. Dat interludium had natuurlijk alles te maken 
met de confiscatie en opheffing van de abdij door de Franse bezetter eind  
18de eeuw en het verbod op veelvuldige processies.14
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De abdijsite van Cambron werd in 1798 verkocht en na de ontmanteling 
van het interieur verder gebruikt als steengroeve. De site kwam in het bezit 
van senator graaf Dieudonné Hubert Joseph Duval de Beaulieu die er een 
stoeterij met meer dan vierhonderd paarden uitbouwde. Op de plek van de 
oude ziekenzaal liet hij in 1852 naar een ontwerp van architect Limbourg een 
neoclassicistisch landhuis bouwen. De abdijrestanten verkommerden verder, 
maar de ruïnes oefenden tot het einde van de 20ste eeuw toch een bijzondere 
aantrekkingskracht uit. De toegangspoort uit 1722 heeft nog steeds een functie 
als ingang. De ruïneuze abdijkerktoren dateert uit 1775-1780 en is gelinkt aan 
de majestueuze trap uit 1776 die naar de tuinen en de vijvers leidt. Op het 
neerhof trekt het wagenkot uit 1729, met in het midden een duiventoren, nog 
steeds de aandacht. 

Al deze relicten zijn in het abdijkwartier van het park Pairi Daiza (voorheen 
Paradisio genaamd) opgenomen. In de brasserie kan je het (erkende) abdijbier 
proeven terwijl je naar de afbeeldingen van het mirakel van Onze Lieve Vrouw 
van Cambron kijkt. Het nu ter plaatse gebrouwen bier Abbaye de Cambron is 
een product van brouwerij Dubuisson die het abdijbier in 2013 overnam van 
brouwerij de Silly (die sinds 1974 aan het park leverde). Ook de vroegere water-
molen is herbestemd als eetlocatie. De duiding is beperkt, zowel ter plaatse 
als op de website. In en rond de abdijkerktoren zitten nu roofvogels en vleer-
muizen, terwijl het landhuis van Duval een aquarium herbergt. De toegang 
van het dierenpark via de oude abdijrelicten is een goede zaak voor het behoud 
van de gebouwen en biedt de bezoekers een inkijk in een oude wereld. Het 
poortgebouw vertoont echter heel wat mankementen die een snelle aanpak 
vergen. Maar goed, het oude abdijdomein is als parkconcept bewaard gebleven. 
De beren in cisterciënzerlook en alle andere dieren zijn eigenlijk een mooie 
invulling van de site, want ook zij vragen aandacht voor het leven op aarde. 
Alleen is de rust van eertijds, die enkel bij processies in het gedrang kwam, 
overdag nog zelden te genieten.

Monialen zoeken keer op keer een nieuwe toevlucht
De abt van Cambron was ook een tijdlang tot voogd aangesteld van de abba-
tiola Athensis of de kleine monialenabdij in Ath. Dat klooster heeft een 
specifieke ontstaansgeschiedenis. Het werd omstreeks 1202 in Oudenaarde 
opgestart, maar de monialen dienden de Scheldeboorden in 1234 alweer te 
verlaten om zich in Brantegnies, nabij Ath aan de Dender, te vestigen. Wat 
was er gebeurd? In Oudenaarde genoot de cisterciënzerabdij algauw bekend-
heid onder de naam O.-L.-Vrouw-ten-Rade (Abbatia de Consilio Beate Virginis). 
De overheid probeerde een akkoord te beklinken zoals in Gent met de Bijloke 
was uitgedokterd. De lokale clerus en enkele hospitaalorden konden zich ech-
ter niet vinden in het financiële plaatje van de uitbouw van de monialenabdij 
gelinkt aan een hospitaal.15 Met de verhuis van de abdij was het probleem 
opgelost. Volgens de orderegels kon er immers geen hospitaal bij een contem-
platieve monialengemeenschap georganiseerd worden. In Vlaanderen waren 
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daardoor de plannen van een hospitaal naast een cisterciënzerinnenabdij in 
Oudenaarde, Dendermonde, Marquette en Kortrijk onmogelijk geworden. 
Enkel de Bijloke in Gent kon beide elementen uiteindelijk toch binnen het-
zelfde domein combineren. 

De nieuwe vestiging nabij Ath kon pas na goedkeuring van de abt van de 
Henegouwse benedictijnenabdij van Liessies (Avesnes-sur-Helpe, nu Frankrijk). 
Deze abdij was immers eigenaar van het beoogde hervestigingsdomein, waar 
de in 1224 opgestarte priorij inmiddels leeg stond en mits een goede overeen-
stemming kon hergebruikt worden. Gravin Johanna van Constantinopel bemid-
delde zodat de zusters zich konden vestigen. De nieuwe locatie noopte de 
zusters wel tot het vinden van een andere naam voor hun klooster. Het werd 
Refugium Sanctae Mariae, Toevlucht van de heilige Maria. De translatie werd 
afgesloten met een algemeen akkoord van het Generaal Kapittel van de Orde 
in 1234. Om het beheer van de gronden beter te kunnen organiseren, werden 
de bezittingen in Oudenaarde en Horebeke aan het hospitaal van Oudenaarde 
overgedragen of verkocht.16 En de abt van Cambron was ook tevreden met de 
hervestiging van de monialen, want via de Dender was het nieuwe klooster nu 
zeer vlot bereikbaar. 

Na het bezoek van de troepen van Willem de Zwijger in 1578 dienden de 
zusters hun in brand gestoken abdij te verlaten. Ze kochten een viertal huizen 
in Ath, die een bouwblok vormden. De stadsmagistratuur zag het echter niet 
graag dat de monialen in de stad een abdij uitbouwden, aangezien ze fiscale 
gunstmaatregelen genoten en dus nauwelijks aan de inkomsten van de stad 
zouden bijdragen. De zusters konden dus niets anders dan buiten de stadsmu-
ren hun vernielde abdij te laten herbouwen. Die herstellingswerken waren in 
1630 volledig klaar, de abdij was nu ook volledig ommuurd.17 Maar alweer was 
het lot niet gunstig. In 1667 streken de Franse troepen neer en in 1668 liet 
Vauban de vestingen van Ath verbeteren. De net heropgebouwde abdij stond 
in de weg en de zusters moesten terug de stad in. Gelukkig was het gezag van 
koning Louis XIV onaantastbaar. Met koninklijke instemming breiden de 

Plan van Ath (de buitenabdij situeert zich in het noorden naast het lege wapenschild); stadshof van Ath  
(© foto: H. van Royen).
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monialen hun bouwblok in de Rue du Marais verder uit naar de Gentstraat 
totdat er een volwaardige abdijstructuur ontstond. Als dank werd het wapen-
schild van Louis XIV aan de straatkant geplaatst.

Schoolwerk
Hoe voorzagen de zusters van het Refugium Sanctae Mariae in hun levenson-
derhoud? Een melding uit het jaar 1562 – er waren toen 25 zusters in het 
klooster van Ath – geeft uitsluitsel: een zekere 

Catherine de la Malle was als onderwijzeres actief in de abdijschool waar 
ook pensionarissen les volgden.18 In 1603 trad Anne Merchier als meesteres 
van de scholen op. Haar voorgangster, Argentine Isaac, was priorin en  
werd dat jaar door de aartshertogen Albrecht en Isabella benoemd tot abdis. 
In 1610 bekleedde Marguerite de Hautport het ambt van abdis. Deze adellijke 
dame gebuikte haar familievermogen om de abdij versneld te kunnen her-
bouwen. Bovendien was ze de nicht van de abt van Cambron, Robert 
d’Ostelart (1573-1613), wat ook geen nadeel kon zijn. Kortom, de monialen 
leefden vooral van de opbrengsten van hun pensionaat en van hun school-
tjes.19 En wat er nog tekort was om de bouwwerken te financieren, haalden 
ze elders op.

In 1639 was de biechtvader van de monialen pater Arnould Le Waitte (1605-
1655) van de abdij van Cambron, neef van de latere abt van Cambron, Antoine 
Le Waitte. Als kersverse abt van wou Le Waitte zijn ambtsgenoot in Moulins, 
Barthélemy Van den Perre, naar Ath sturen voor de abdisverkiezing van 1663. 
Van den Perre was eerder monnik van Cambron.20 Maar de Spaanse overheid 
liet de abt van Villers, Bernard Van der Hecken, voor die klus opdraaien. De 
nieuwe abdis werd Catherine de Housta. Ze was voorheen meesteres van de 
pensionarissen en werd geprezen “parce qu’elle a tellement bien endoctriné les 
écolières qu’un grand nombre de filles ont choisi l’etat de religion”. Er waren 
toen 31 koorzusters en tien lekenzusters. Kort na de aanstelling van abdis 
Catherine verhuisde de abdijgemeenschap naar het stadshof. 21 

Angst voor militair geweld
De gronden net buiten de stadsomwalling van Ath bleven onderhevig aan 
militaire lasten. Bij de verkiezing van abdis Marie-Jeanne de le Vinquier in 
1725 werd er gewezen op nog meer grondverlies door de fortificatiewerken van 
het Hollandse garnizoen. Sinds 1697 was in het Verdrag van Rijswijk immers 
bedwongen dat in de Zuidelijke Nederlanden barrièregarnizoenen zouden gele-
gerd worden als bescherming van de Noordelijke Nederlanden tegen een vol-
gende Franse aanval. Ath was een van de acht steden die als vestingstad vanaf 
1698 een Hollands garnizoen hadden. Deze troepen verlieten op 6 februari 
1701 de stad nadat Franse soldaten tijdens de nacht Ath zonder tegenstand 
bezet hadden. Maar vanaf 1706 waren ze terug.22 In de naweeën van het vol-
gende algemene vredesverdrag (Utrecht 1713) werd in het nieuwe Barrière
traktaat Ath niet langer als Hollandse vestingstad weerhouden.23



89

d
e
 k

o
v

e
l

21

3 4

1. 	� Het oorspronkelijke Collège Saint Julien in Ath. 
2. 	 Huidige voorgevel van het college. 
3. 	 Kapelletje in Ath.
4. 	� Veertiende-eeuwse beeldengroep van de graflegging, ooit in de holte onder het calvariekruis van Ath 

geplaatst, maar sinds 1963 berustend in het geschiedenismuseum van Ath. © foto: J. Flament.

Verdere verbeteringen aan de vestingwerken tijdens de Oostenrijkse Suc-
cessieoorlog bij de Porte de Tournai maakten de domeininkomsten van de 
monialen nog wat kleiner.24 De schade aan de abdij door het Franse beleg van 
Ath in 1745 was zo groot (door de nabijheid van de vestingwerken is zoiets 
logisch) dat de zusters naar hun ouders werden gestuurd25 en dat de abdij van 
Cambron financieel moest bijspringen. Het pensionaat diende door de oorlogs-
schade ook de deuren te sluiten. Alle andere gebouwen binnen de abdij werden 
na de vrede heropgebouwd. Het enige positieve aan die troebelen was dat  
een deel van de vestingen door de Fransen geslecht waren en dat de zusters 
bijgevolg een deel van hun gronden en bijhorende inkomsten terugkregen.26
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Toch weer een school
Het doek viel definitief op 5 november 1794 toen enkele zusters afgevoerd 
werden naar de gevangenis van Mons. De gebouwen kwamen in 1797 in het 
bezit van de notarisfamilie Le Tellier die het complex verbouwde tot een statige 
herenwoning. Uiteindelijk opende het bisdom Doornik op 3 oktober 1876 er het 
Collège Saint Julien in de Rue de Spectacle. Een jaar later werd er een internaat 
aan toegevoegd zodat de onderwijscirkel op deze locatie rond was, alleen 
waren de leerlingen nu wel jongens in plaats van meisjes.

•

In het interbellum waren buiten de stad, aan de abdijweg (Rue de l’Abbaye) 
achter het hospitaal, nog bouwkundige resten van de abdij aanwezig. Vlakbij 
een passerelle over de Dender, op de plek waar vroeger de abdijbrug was, 
stond er nog een kleine kapel toegewijd aan Notre Dame du Refuge.27 Vandaag 
staat er enkel nog een kapelletje waar ongeveer de toegangspoort tot het kloos-
ter moet geweest zijn. In de gebouwen van het Collège in de huidige Rue de 
Spectacle zijn nog enkele bouwkundige sporen aanwezig. Ook in het volkskun-
dig museum ontdek je tussen de reuzen (die vroeger een religieuze functie 
hadden) nog enkele sporen van deze kleine en veelvuldig door oorlogsomstan-
digheden geplaagde abdij waarvan de zuiver contemplatieve bewoners net 
financieel rondkwamen dankzij hun abdijschool. De restgetuigen van deze 
abdij zijn niet indrukwekkend, maar voor wie zijn zoektocht uitbreidt naar 
andere historische sporen zoals het restant van de poort van de Berg van 
Barmhartigheid in dezelfde straat of de donjon in het middeleeuws hart van 
het stadje, beslist wel interessant.
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